
 
 

Volgens Jules Deelder zijn de mogelijkheden binnen de perken even onbeperkt als daarbuiten.  

Hou die gedachte vast… 

 

RUIMTE 

 

Hoe vrij voelen gedachten 

zolang je zoekt? 

 

Wat heb je aan vleugels 

tegen de stroom 

als je voorwaarts wil? 

 

Het eens blijven met jezelf 

tussen anderen 

botst dat met 

gedachten veranderen? 

 

Verbindt meerstemmigheid 

wat schitterend is 

het handelen om nieuws te beginnen? 

 

Ruimte maken 

vergt schoorvoeten. 

 

Janneke van Bockel schrijft, denkt, spreekt en dicht over psychologie van ouderschap. Met haar 

boeken IJskastmoeder, Uitlegmoeder en Uitvindboek voor ouders slaat ze bruggen tussen ouders en 

(aankomend) professionals (en andersom). www.metamama.nl  

http://www.metamama.nl/

